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We zijn het al bijna vergeten, maar het jaar begon weer in lockdown. We waren  

blij elkaar op straat te ontmoeten of één op één op bezoek te gaan. We hebben  

deze periode als Stadsdorp eigenlijk best goed doorstaan.  

In de lente kwamen we weer op gang met alle activiteiten:  

We aten weer bij de Doffer, waar Hans zelfs speciaal voor ons fondue bij het  

nieuwe Smelt regelde.  

Mieke nam ons 2 x mee op een wandeling door de Zuid- en de Noord-Jordaan  

waarbij ze zelfs de meest doorgewinterde buurtkenner nog deed verbazen.  Het 

koor hield op te bestaan, maar wil je een nieuw koor beginnen, laat het ons  

weten.   

Dit geldt zoals altijd voor alle initiatieven van leden: meld je initiatief bij ons aan  

en wij kijken waar we je kunnen helpen met het opzetten en met de  

communicatie.  

In mei kwamen nieuwe leden die in de afgelopen 2 jaar lid waren geworden en  

door Corona nog nauwelijks kennis hadden gemaakt, bijeen in Resy’s tuin, waar  

enkele coördinatoren van clubs uitleg gaven.   

We maakten goed gedocumenteerde wandelingen met Henriëtte en Huub 

Derk, nu al voor de 20e keer. Wekelijks wordt wat korter in het Vondelpark 

gewandeld. Ga ook eens naar het lunchtheater, op de website meldt Netty 

uitgebreid wat  er speelt en wanneer.  

Hetzelfde geldt voor samen naar de film waarvoor Bernadette de interessante  

films bijhoudt.  

De Boekenclub heeft recent weer nieuwe leden verwelkomd.  

Maandagmiddag in de Pels sluiten regelmatig mensen aan bij de ronde tafel  

achterin.   

De koffieochtend is nu binnen maar straks kunnen we weer op het terras bij  

Herengracht zitten.  

Dingeman is een clubje gestart voor museumbezoek buiten de stad. Jeu de 

Boules is een groot succes, wekelijks wordt enthousiast gespeeld op het  

Museumplein.  

Enkele leden houden samen hun buurt schoon, wil je meedoen, meld je aan.. 

Bootje varen was een frisse boel in september, maar ondanks stromende regen  

waren de ‘die hards’ toch op komen dagen.  

In de tuin van Harmke waren we net als vorig jaar welkom voor een zeer  

succesvolle zomerborrel. Het Goethe instituut onthaalde ons op een tuinborrel  

plus uitleg over de Stolpersteine die steeds meer in onze buurt verschijnen. De 

maandelijkse buurtborrels worden minder bezocht, wat jammer is want een  

prima gelegenheid om ook nieuwe leden te ontmoeten. De Kerstborrel was,  

met 70 leden, een groot succes en een mooie afsluiting van het jaar.   

Eenmalige uitjes deden het goed:   



We bezochten de fraaie buitenplaats Wester Amstel in juni met na afloop thee bij  

Stef. We kregen uitleg bij een exclusief bezoek aan de fototentoonstelling Alle  

Amsterdamse Mensen in het Stads Archief. Tijdens Doffer Dessert toonde Mat  

zijn foto’s van reizen door Afrika.  

Dit jaar vieren we ons 2e Lustrum met nog meer eenmalige en bijzondere  

evenementen. Pleun ontwierp voor de website een nieuwe heldere huisstijl en  

een prachtig kleurrijk logo voor o.a. website en visitekaartjes. Ook het Lustrum  

logo is van zijn hand.  

Nog een tip: Ga vooral mee naar activiteiten, en ervaar hoe leuk en  

ongecompliceerd zo’n uitje kan zijn. Je zit eens samen aan tafel en hoort hoe een  

ander in het leven staat. Regelmatig gaan Stadsdorpers spontaan met elkaar op  

pad. Er ontstaan vriendschappen en dat voelt goed.  

Het bestuur kwam 5 x in vergadering bijeen. Het bestuur houdt contact met  

anders Stadsdorpen via Netwerk Amsterdamse stadsdorpen, die een paar keer  

per jaar bijeenkomsten houdt.  

Dit jaar zijn er 13 nieuwe leden bijgekomen en er waren 11 afzeggingen. Naast  

diverse mutaties en opschoning van de ledenlijst zijn we nu effectief 172 leden  

sterk. Daarmee kunnen we een krachtig Stadsdorp vormen.  

Ik kan niet genoeg benadrukken: Kijk vaker op de website wat er gebeurt!!  

Dan mis je niks.  

Dank voor jullie aandacht.   
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