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Kunst in huis

Schrijver en curator Hanne Hagenaars kijkt bij de mensen
naar binnen, op zoek naar bijzondere kunstwerken.

‘In de Chinese opvatting ben je pas na vele
jaren kijken toe aan je eerste schilderij’

“Als vrijwilliger gaf ik taalles aan een aantal
nieuwe Nederlanders en dat leidde ertoe dat ik
werd uitgenodigd door een Chinese deelneem-
ster om haar bruiloft in China te komen vieren.
Dat aanbod hebben mijn vrouw en ik met beide
handen aangenomen. Door die reis raakte ik
helemaal in de ban van China. Veel mensen
spreken geen Engels en je kunt de teksten niet
lezen of begrijpen. Je tuimelt in een soort ande-
re wereld waar de communicatiemogelijk-
heden beperkt zijn. Dat bracht mijertoe om de
Chinese taal te gaan leren bij de Volksuniversi-
teit, waar ik ook een cursus Chinese Brush Pain-
ting volgde. Die techniek is heel oud en het gaat
erom dat je zo precies mogelijk tekent, volgens
de regels. Originaliteit is minder van belang.
Meester Zhou Le Sheng deed het ons voor, ik
ben later overgestapt naar de lessen van Neil
Walker. Als eerste stap teken je met inkt een
bamboetak op rijstpapier, uit je hoofd, zonder
voorbeeld. Als beginneling oefen je eerst op het
tekenen van een bamboetak, daarna pas de bla-

deren. Het is een kwestie van heel geconcen-
treerd werken en eindeloos oefenen. Die ene
streek moet het doen, die kun je nadat hijis ge-
zet niet meer veranderen. Er is veel te zeggen
over bamboe, het woekert, het geeft mee met
de wind en elk jaargetijde ziet het er anders uit.
De subtiele verschillen zijn tegelijk veelzeg-
gend.

De grote meesters tekenen prachtige land-
schappen, verfijnde natuur met vogeltjes. In de
Chinese opvatting ben je pas na vele jaren kij-
ken toe aan je eerste schilderij. Hun manier om
kennis over te dragen is door te kijken en het
dan nate doen. Dat was echt moeilijk. Neil geeft
meer toelichting, over de volgorde, de hoeveel-
heid inkt en water die je in je penseel moet mee-
nemen om de streek van donker naar licht te
maken. Hij past de didactiek wat aan onze wes-
terse stijl aan. Dit schilderij kocht ik omdat ik
hem zo bewonder, het is een ouder werk van
hem met Japanse kalligrafie. De tekens wensen
je een lang leven, vol geluk.”

Eigenaar Alex Kan (70),
gepensioneerd kinder-
psycholoog
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