Nleuwjaarstoespraak 2026

Wat fijn om te zien dat jullie er met zovelen zijn. Van harte welkom allemaal!
Dit keer geen kerstborrel, maar een echte nieuwjaarsborrel. Een mooi
moment om samen te proosten op een nieuw jaar vol fijne ontmoetingen,
mooie gesprekken en natuurlijk leuke activiteiten.

Een paar mededelingen:

Ik ben onlangs op bezoek geweest bij Fre Le Poole. Helaas is De Richel nog niet
toegankelijk voor rolstoelen, waardoor zij er vandaag niet bij kan zijn. Fre leeft
op afstand met ons mee en heeft mij gevraagd jullie allemaal hartelijk te
groeten. En ja... wij gaan ons leven beteren!

Bij binnenkomst hebben jullie al een glas bubbels gekregen. Het meerdere is
voor eigen rekening. De hapjes worden door het bestuur aangeboden.

De vooruitblik op 2026 bewaren we voor de ALV op maandag 23 februari, die
houden jullie dus nog tegoed.

Vandaag kijken we vooral terug.
2025 was voor de hele stad een bijzonder jaar: Amsterdam bestond 750 jaar.
Als Stadsdorp zijn wij gewoon in ons eigen, prettige tempo doorgegaan.

We tellen op dit moment 159 leden. Ondanks een grote flyeractie bij
huisartsen, fysiopraktijken, buurthuizen en andere plekken, hebben zich helaas
maar weinig nieuwe leden aangemeld. We blijven het proberen, want hoe
meer zielen, hoe meer vreugd.

De flyers zijn mede mogelijk gemaakt door het overkoepelende netwerk van
Stadsdorpen. Dit netwerk organiseerde twee informatieve bijeenkomsten voor
alle Stadsdorpbestuurders en we kregen de mogelijkheid om bijscholingen te
volgen bij de Vrijwilligersacademie. Daar hebben twee bestuursleden gebruik
van gemaakt.

Activiteiten in 2025

De lijst met de bekende 14 activiteiten sla ik over.
Ik noem alleen de bijzonderheden.



De eettafel Die vond jaren met veel plezier in De Doffer plaats. Sinds
november vorig jaar is de plek veranderd en zijn we verhuisd naar café ‘Het
Molenpad'. Een aanrader om een keer mee te eten.

De Nieuwe Ledenborrel in april was een succes en heeft een aantal actieve
leden opgeleverd.

We hebben als bestuur meegeholpen met het organiseren van de
Bevrijdingsmaaltijd in de Westerkerk.

Op een mooie zondag hebben een aantal leden de Open Tuinenroute in de
Jordaan gelopen.

We hebben een bezoek gebracht aan Pampus, het forteiland, een gigantisch
verdedigingswerk uit de 1880.

Mieke heeft ons meegenomen en rondgeleid in/met de metro

Als nieuwste aanwinst: de Breiclub later de Handwerkclub

Dat betekent dat ik Petra als initiatiefneemster in het zonnetje ga zetten.

de Handwerkclub, bestaat inmiddels uit een vrouw of 10.

Een aantal bezocht ook de tentoonstelling van Iris van Herpen in Rotterdam. 1k
begreep dat dit naar meer smaakt en de volgende excursie gaat dan ook naar
de tentoonstelling over Fong Leng in Amstelveen.

Daarnaast Petra, ben je ook de Back-up voor Monique en de website. Ik was
het, maar ben heel blij dat jij dit overgenomen hebt. Jouw digitale
vaardigheden zijn ongetwijfeld groter dan de mijne.

Als laatste de thema-avonden in de Keizersgrachtkerk.

Deze vier avonden waren stuk voor stuk een groot succes, met onderwerpen
als Mikis Theodorakis, Cees Holtkamp, stadsecoloog Geert Timmermans en
Hans van Willigenburg over het leven van Rita Reys.

Daarom willen we graag Resy, Bernadette, Bea en Mirriam in het zonnetje
zetten en bedanken met een presentje.

Zie het ook als aanmoediging voor het komende jaar waarin we ons weer
verheugen op vier mooie interessante thema-avonden.

Dan kom ik bij de Afsluiting

De wereldverhoudingen zijn dit jaar, om precies te zijn de afgelopen weken, in
razend tempo aan het veranderen. Ik noem enkele: Venezuela, Iran,
Groenland. en dan heb ik heb nog niet eens over Oekraine en Israél-Gaza



Ik, en ik denk meerderen met mij, vinden dit heel spannend.

Gelukkig gaat hier, in ons Stadsdorp, alles rustig zijn gang en mogen we trots
zijn op wat we als Stadsdorp samen hebben opgebouwd — en ik zeg met
nadruk: samen

Ik wens jullie allemaal, en ons Stadsdorp, een heel goed, gezond en gezellig
2026!

En nu: een glas en ontmoeting 8



