Uitnodiging voor de Vrijheidsmaaltijd in de Westerkerk

In het hart van de stad, in het symbool van de Jordaan, in de monumentale Westerkerk
waar het stadswapen pronkt: heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Daar vieren we op 5 mei
de bevrijding en onze vrijheid met een uitgebreid programma en een heerlijke lunch.

Samen met honderden partners codrdineert Stichting Amsterdams 4 en 5 mei comité een
zeer gevarieerd programma voor en door Amsterdammers rondom herdenken en vieren. Op
4 en 5 mei vindt jaarlijks verspreid over de stadsdelen een grootschalig kleinschalig
programma plaats, dat een breed scala aan doelgroepen aanspreekt. Partners in de stad
initiéren zelf uiteenlopende activiteiten, waarvoor Stichting Amsterdams 4 en 5 mei comité
via haar communicatiekanalen aandacht vraagt. Ook ondersteunt de Stichting belangrijke
stemmen en initiatieven en geeft zelf vorm aan diverse aansprekende vormen van
herdenken en vieren.

Komt allen en praat mee over mensenrechten, vrijheid en verzet

Bezoek de tentoonstelling van fotograaf Cas Oorthuys en bekijk de indrukwekkende beelden
die hij maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het programma is gratis toegankelijk. Bekijk hier het programma en meld je aan.
ledereen is ook van harte welkom op de viering van Bevrijdingsdag op het Homomonument,
meteen na afloop van het programma in de Westerkerk.

Wil je meehelpen met de voorbereidingen of op de dag zelf de handen uit de mouwen
steken, stuur dan een mailtje naar info@monsterverbond.nl. Het programma wordt mogelijk
gemaakt door De Westerkerk Gemeente, Amnesty International, stichting Homomonument,
Theater na de Dam, Studentenvereniging ASC/AVSV en Stadsdorp Gracht en Straatjes.

Met dank aan:
Amsterdams 4 en 5 mei comité, VSB Fonds, Cultuurfonds, V Fonds, Nationaal Postcode
Loterij Fond


https://forms.gle/dY9oJasMQ6Ww4vni9
https://www.homomonument.nl/nl/event
mailto:info@monsterverbond.nl

